JAARPROGRAMMA 2025-2026
10-sept. Woensdag 16:30 — 19:00 uur

Naar Wokky Wokky in Musselkanaal. Je kunt er kiezen wat je wilt. U kunt mee
als u voor 30 augustus €10,- p.p. hebt betaald aan de penningmeester, NL89
RABO 0318 1432 24 ten name van KBO
Stadskanaal. Uw naam en uit eten vermelden. Zelf zorgen voor vervoer en
anders in overleg met Anneke Leegte 0599-620259

8-okt. Doven en Slechthorenden

Kentalis is een organisatie die al jaren werkt voor de slechthorende en dove
medemens. Ze stimuleren dat mensen met deze beperking kunnen
communiceren met anderen en meedoen met de samenleving. Herma Arends
en haar collega komen deze middag een inkijkje geven van de gevolgen van
deze beperking.

12-nov Kunst en Kitsch

De hr. Boerma heeft een Antiekboerderij in Uithuizen boordevol antiek,
curiosa, spullen uit grootmoederstijd. Tegenwoordig hebben ze ook heel veel
spullen uit de jaren 70. Wij mogen allemaal (1 stukje) kunst / kitsch meenemen
naar Maarswold om het te laten beoordelen.

10-dec Kerstmiddag met broodmaaltijd

Deze middag staat in de sfeer van kerst. Daarna volgt een uitgebreide
broodmaaltijd. Zorg dat u van te voren niet te veel eet.

14-jan Macht, Pracht en Architectuur

Historicus Bert Roossien presenteert een voorstelling met oude foto’s uit het
archief van het Streekhistorisch Centrum Stadskanaal. Het gaat over de
verschillende architectuurstijlen in de regio, onder meer de Jugendstil,
Amsterdamse School en het moderne naoorlogse bouwen.

11-feb Jaarvergadering 2025 en maaltijd

We kijken terug op het jaar 2025. Het bestuur legt deze middag
verantwoording af over de financién. Maar we kijken ook nog even naar wat
we hebben gedaan. U kunt vragen stellen over de gang van zaken (dit mag
natuurlijk ook op een ander moment). En we staan open voor nieuwe ideeén.

11-mrt Fietsen in Amerika

Drie maanden lang fietste Wim Reckers dwars door een van de grootste
landen ter wereld: De Verenigde Staten. In je eentje, op de fiets in drie
maanden tijd 6300 kilometer afleggen. Het was een groot avontuur. Zoveel
daklozen en ellende had hij nog nooit gezien.



8-april De Zingende Broeder

Keurig in ouderwetse stijl gekleed, trekt “De Zingende Broeder” met zijn gitaar
rond om mensen te vermaken met oude liedjes. Hits uit de oude doos. Willy
Derby, Lou Bandy, Max van Praag, Kees Pruis, Eddie Christianie en anderen..
komen allemaal voorbij. Met gitaar en een kop vol “brylcreem” laat . Remco
Bijleveld de liedjes van weleer opnieuw klinken

13-mei De Parkheemster wichter

Dit is een mooie gelegenheid om zo het seizoen te besluiten. Dit vrouwenkoor
is ontstaan uit de vrijwilligers van “Parkheem” in Stadskanaal. Ze komen ons
verblijJden met een optreden met allerlei bekende meezingers. Het koor staat
onder leiding van de enthousiaste accordeonist Roelof Hulshof uit
Musselkanaal. Wij hopen op mooi weer zodat we buiten op het plein kunnen
zitten, onder parasols en partytenten.

In de zomer - Elkaar ontmoeten

In de zomer liggen onze activiteiten stil. De familie, vrienden en buren zijn op
vakantie. Daarom drinken wij de 29 woensdag van de maand koffie of thee bij
“‘Lekker Anderz”

Waar: Op het Menistenplein, naast de bioscoop
Wanneer: Woensdag juni - juli - augustus
Hoe laat: Om half elf.



